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Een geweldig feest! Het was voor mij een voorrecht om de opening te verzorgen
met de mammoetceremonie en de trommelinwijding van Clear Sky (Bianca
Meurs). Iedereen deed ook geweldig mee met het zingen van de voorbereidende
invocaties en mantra’s, tot het moment dat er genoeg energie was om de
trommel en de mammoettand in te wijden; die daarna als genezend en gezegend
‘power’ object dienst deed. Dank voor de vele positieve reacties.

Met velen heb ik ook contact gehad i.v.m. het boek ‘Het Kosmisch Web en de
Sjamaan’. Ieder die het boek had ontving een tijdelijke helende ijstijd tattoo.
Sommige mensen voelde direct tintelingen en een stroom helende energie als
reactie op het plaatsen van de tattoo.

Heel ontroerend was mijn ontmoeting met de elder Robin Tekwelus Youngblood.
Ze vertelde hoe haar dorp letterlijk weggevaagd was door een modderlawine,
waarbij meer dan 80 doden vielen. Ook haar bezittingen waren allemaal verloren
gegaan. We zaten ‘s morgens in het zonnetje op een bankje bij de boederij. Ze
vertelde haar verhaal en liet haar tranen stromen...... .

We hebben elkaar toen lang vastgehouden in een helende omhelzing. En de
liefde stroomde en stroomde.






